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Privé Domein 194 Dank je wel mijn allerliefste Nientje 

Liefste Nientje,                                                                                        

Het leven zonder jou valt  niet mee. Het is verschrikkelijk eenzaam en ik 

moet alsmaar huilen. Ik ben al heel veel keer naar het mooie graf geweest 

en er rozen en tulpen neergelegd. 

Door het verdriet heen ben ik ook heel dankbaar dat ik met jou heb 

mogen leven. Ons leven en liefde is gegroeid tijdens ons leven. Wat 

hebben we een fantastisch mooi leven gehad. Jij hebt het zo goed gedaan 

met je studie, werk en je kinderen en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. 

Jij bent een blijvend voorbeeld. 

Weet je zelfs de dorens mis ik, Graag zou ik nog wat krasjes oplopen om 

het dan weer goed te kunnen maken. Ik zie je zitten hier op het bankje 

terwijl de zon je streelt, met een boek, een lekker kopje koffie dat ik je 

breng, de kusjes die ik je geef maar soms ook ben vergeten te geven. 

En wat een mooi geschenk heb je mij gegeven op je verjaardag door het 

sturen van rode rozen in de conifeer. 

Jij verkeert nu in de astrale wereld. Weet je nog hoeveel boeken ik 

daarover heb gelezen eind jaren ’80 en begin jaren ’90. Jij verdiepte je in 

de acupunctuur met al die energievelden in ons lichaam. 

Alles is energie, ons hele lichaam dat verbonden is met het heelal.                 

Ik stuur mijn liefde naar je en hoop vurig, zoals ik je een keer verteld heb,  

dat wij elkaar weer zullen treffen en samen gaan werken aan iets heel 

moois in de nabije toekomst. 

                                     
Het geboortekaartje van Leonie 10 februari 1944 


