Reacties

R. Ormeling

Vroeger zat god overal achter tegenwoordig zit volgens complottheoritici overal een kwade
menselijke opzet achter, terwijl er vaak eerder sprake is van een complex van factoren.

Zoals bijvoorbeeld ondermeer hubris, juist omdat rond de mossad een mythisch aura van
onoverwinnelijkheid hangt gaat men aan misplaatste hoogmoed lijden zoals ook in 1973 al eens
gebeurde.

maar natuurlijk wil de complottheoreticus het liefst blijven graven de geschiedenis zit vol
inlichlichtingen die waarschuwingen niet serieus namen er bestaat ook een natuurlijke afweer tegen

waarschuwingen joden die de genocide door kogels van de einsatzkommando;s hadden overleefd,
uit de kuilen met lijken kropen, werden ook niet altijd geloofd toen ze in het getto terugkwame of
zelfs in elkaar geslagen

je mag ook vraagtekens bij je eigen vraagtekens zetten popper noemde dat falsificatie

Frank&Thérese Dag Henk

moedig bericht . Ook al weet je dat je hoe dan ook shit over je heen krijgt. Nog meer
bijzonder dat het in zijn geheel geplaatst wordt in de krant.

Gelukkig leven we nog steeds in een land waarin je dit soort vragen kunt stellen. Ik ben
benieuwd wanneer er kritische vragen over de eenzijdige Westerse kijk op de politieke
situatie in Oekraine door onafhankelijke journalisten in de media gesteld en gepubliceerd
gaan worden.

Ik heb genoten van jouw verhaal over het museum in de Achterhoek. Ga zo door

h.gr. ook aan Leonie . En een goede gezondheid gewenst.

Frank&Théréese

Beste Henk,

Goed geschreven artikel!
Groet Theo.

Dag Henk,

Mooi verwoord. In beschaving geloof ik niet zo. Dit is hoe 'we' het doen. Het enige dat
mensen die zich aangesproken voelen kunnen doen is een tegengeluid laten horen en het
zelf anders aanpakken. Gelukkig zijn dat er ook nog altijd een heleboel.

De beste wensen voor het nieuwe jaar en alle goeds voor jullie!

Hartelijke groet, Katjuscha
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Beste Henk,

Ik vrees dat het klopt dat de leiding (ik kan de naam van die man niet meer zien of horen) van Israél
zijn eigen burgers heeft geofferd om een motief te regelen voor de vernietiging van het Palestijnse
volk!

Ik ben van mening dat dit werkelijk gebeurd is, maar die mening vindt bij te weinig mensen gehoor.
Heel dapper dat je de krant deze visie hebt laten noteren. Groeten, Kees

dat netantayu niet te vertrouwen is duidelijk maar dat is nog geen reden om een complottheorie te
verspreiden die je niet kunt hard maken.

bovendien heeft netanyu hamas jaren financieel gesteund om niet te onderhandelen maar juist te
kunnen zeggen wij hebben geen onderhandelingspartner

voor een twee staten oplossing zoalsr Tal schneider kprt na 7 oktober stelde in the times of israel

voordat je zulke dingen beweert zou ik me eerst werkelijk in de materie verdiepen alsof er al niet
genoeg ruis is . flood the zone noemt bannon dat, verspreid van allerlei

geruchten en theorieen daar doe je aan mee
Rogier ormeling

Hallo Henk,
Een heel goed artikel. bedankt voor het doorsturen.
Ondanks de 'wereld' wensen Cees en ik jullie een goed en voorspoedig 2024.

Tot ziens en hartelijke groet,
José Heerkens

Beste Storm Henk,

je hebt helemaal gelijk. Ik zag bij Buitenhof Arnon Griinberg dezelfde vrouw aanhalen. Zijn familie
geschiedenis is helemaal bizar. enfin of het nog ooit goed komt met de mensheid en ik kijk naar us
dan houd ik mijn hart vast.

Groet Hans Ansems
Beste Henk

Alle partijen kiezen hun kampen om een onvergetelijke naam nu te realiseren. Of dit nu in Israél,
Trump, bij de Hamas, China, India of Rusland is, maar zo zijn er nog wel 10 landen te benoemen.

Alle bestuurders willen iets wat niet kan en heeft tot het gevolg dat het klimaat bij zaak wordt en
oorlog voeren en de oorlogseconomie de dragers van de toekomstige rijkdom worden voor een zeer
kleine groep mensen.
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Ronald van Stiphout QC Stip Business

Ik wil mijn zin, is net als gewoon in de Nederlandse politiek de enige standaard norm geworden, is
wat de roepers willen gebeurd alles zonder visie of toekomstbeeld. Alles wordt vormgegeven door de
sociale media.

Met aanvullend het enige wat belangrijk is, wat blijft er voor mij als politiek persoon over.

Met vriendelijk groet,

Sam Samiee
Thank you very much dear Henk,

On point! Indeed we haven't learned a lesson and this is all too sad to see how all movies from World
War Il were not a past, but a ghost haunting our present. Saddest part is the uselessness of the
German state, its cultural mind-boggling situation, how on earth they are silencing the Jewish voices
who are against apartheid? Saddest of times, only if it wasn't too familiar.

| hope you and your beloved family are safe and sound in the new year.
Simcha

Ok Henk Gelezen en ga akkoord met staken van geweld. Ben maar ook tegen islamitische gedachten
en hun terror gedrag!

Intellectuele in de westerse landen moeten er anders over denken.
Oorlog van nu begon met terror aanval van hamas.

Ralph

Dank Henk,

Fijn dat je voor onrechtvaardigheid opkomt, dat waardeer ik. Maar desalniettemin heeft wat je
schrijft ook wel degelijk zijn uitwerking op de kunstwereld. Internationaal zijn de meeste kunstenaars
stil (online), bang om hun reputatie te verliezen bij instituten en galeries. De propaganda machine
draait ook hier in Nederland keihard kijk naar het journaal met haar eenzijdige berichtgeving.

Ik kan je het werk van de Spaanse straat kunstenaar Escif aanraden, zoek hem op op Instagram. Hij
spreekt zich al jaren uit tegen onrecht, hij is kritisch. Dat was hij in de pandemie en dat is hij nu ook.
Heel goed werk. Overal waar macht zich uit in corruptie reageert hij. Want macht heeft altijd
tegenmacht nodig in een gezonde democratie. Fijne zondag! Groeten,

Sjef.

Beste Henk,

Ik had je artikel al in het ED gelezen. Ik ben het met je eens dat Europa en de VS nu echt alles in het
werk moeten gaan stellen om te bewerkstelligen dat Israél en Hamas op zeer korte termijn tot een
staakt-het-vuren komen. Vervolgens met er met spoed gewerkt worden aan een humane en
effectieve oplossing voor het Israélisch-Palestijns conflict. Ik denk dat een twee-staten-oplossing de
beste garanties op een vreedzame samenleving in het middenoosten zal bieden.

Met vriendelijke groeten,
p-3



Patrick Hoi Henk,
Goed dat ze het gaan plaatsen!

Zoals je misschien wel weet, ging mijn doctoraalscriptie over de Italiaans-Joodse
chemicus en schrijver Primo Levi. Ik heb naar aanleiding van jouw opiniestuk nog eens
een boekje met gebundelde interviews met hem zitten bladeren en lezen. Begin jaren 80
heeft Levi twee interviews gegeven over de staat Israél. Aanleiding voor de interviews
was de Israélische invasie in Libanon, de bloedbaden in Sabra en Shatila en de commissie
Kahan die de bloedbaden onderzocht. Ik zie wel enige parallellen, al waren de Israéliérs
destijds niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de bloedbaden (dat waren Libanese
falangisten). Je kunt wel zeggen dat de Israéliérs de moordpartijen wel

faciliteerden. Enfin, jij weet er vast meer van.

Levi heeft het nog over een rabbijn Meir Kahane, die destijds vond dat alle Arabieren uit
Israél verdreven zouden moeten worden. Hij had het ook over de Arabische
geboortecijfers die hoger lagen dan de Joodse, enz. enz. - het bekende verhaal. Levi
vond Kahane een ultrazionistische randfiguur die niet serieus genomen moest worden,
maar er zitten heden ten dage ministers in de regering die hetzelfde zeggen. Zo ver zijn
we al opgeschoven.

Groetjes, PS: Ik vond het artikel over de mesthoop van de boer in de Volkskrant van
afgelopen zaterdag ook schokkend. Boeren frauderen er al jaren lustig op los, ten koste
van natuur- en gezondheidsbelangen. De overheid houdt geen toezicht en kijkt de andere
kant op. Nu Europa paal en perk stelt aan fraude en smeerlapperij, houden de boeren de
hand op in Den Haag (bij de belastingbetaler dus) voor miljardensubsidies. Uiteraard zijn
er politieke partijen die daar ruimhartig in willen meegaan. (Ik noem geen namen, maar
we weten allemaal om welke partijen het gaat.) Bah.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-peperdure-mesthoop-groeit-de-boer-straks-boven-het-
hoofd-als-vanaf-1-januari-de-beperkingen-gaan-gelden~b87328a8/

Cyriel
Beste Henk,

Ben jij nu ook al een Wappie/complotdenker geworden?
De CIA heeft zeker ook 9-11 op z'n geweten? En we zijn nooit op de maan geweest?

Ook al zou Israél op de hoogte zijn geweest van de
terreuraanval op 7-10 jl. dan nog valt deze op geen enkele manier goed te praten.

ik weet niet of je alle verslagen over deze terreur daden hebt

gelezen? De verschrikkingen zijn zo vreselijk dat ze deze vergelijken met de Einsatz-
troepen uit de tweede Wereldoorlog en zelfs nog erger.

Afgehakte ledematen en genitalién. Meisjes die terwijl ze door

meerdere Palestijnse beesten werden verkracht door hun hoofd werden geschoten,
babies die werden onthoofd, etc. etc.

Ik heb geen enkel medelijden met deze Palestijnse varkens en hoop dat ze tot de laatste
man worden afgemaakt.

Jammer dat de deugkneuzen in het Westen nog steeds niet willen inzien, wie de echte
vijand, voor “de kafirs” is! En dat is niet Israél.

Groet, Cyriel
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Er is in het geheel GEEN sprake geweest van “jouw huis binnenvallen”!!!

Ken je geschiedenis!! Wist niet dat jij net zo'n onbelezen VARA papegaai bent.

Ik zal je een filmpje sturen over de werkelijke gang van zaken!

De Israélisch hebben 70 jaar lang alles gedaan om vrede te bewerkstelligen!! Dit kun je
van de corrupte leiders van de Palestijnen niet zeggen! Die hebben niks anders gedaan
dan zichzelf verrijken met de ontwikkelingsgelden dus ze van vele landen ontvingen.
Zelfs de weduwe van Arafat zit met haar vermogen van tientallen miljoenen veilig in
Zwitserland. Ze hebben maling aan hun eigen volk, zoals we nu weer kunnen zien!

De Palestijnse leiders willen helemaal geen vrede!! Als ze dat gewild hadden, hadden ze
in de afgelopen 50 jaar van Gaza een bloeiende regio kunnen maken!
Cyriel

Ik wil u niet onthouden van enkele andere artikelen over deze zaak

De Volkskrant 8 januar
“Bibi, je hebt bloed aan je handen, stap op, klinkt uit de tent voor de deur van
het Israélische parlement.

De Joodse Yaacov Godo demonstreert al sinds het uitbreken van de oorlog en de dood
van zijn zoon voor vrede en het aftreden van de Israélische premier Benjamin
Netanyahu.

Als zijn zoon Tom niet door Hamas was vermoord, zou Yaacov Godo nu op de Westoever
zijn om Palestijnen te helpen. In plaats daarvan bivakkeert hij in een tent voor het

Israélisch parlement.

Rob Vreeken 2 januari 2024, 09:20 Zolang Benjamin Netanyahu premier van Israél is,
bivakkeert Yaacov Godo in zijn tent voor de ingang van de Knesset, het Israélisch
parlement. Die gelofte deed hij op het graf van zijn zoon Tom, die op 7 oktober werd
vermoord door terroristen van Hamas. Twaalf weken later houdt Yaacovs gelofte nog
altijd stand. Van de politie mag Godo er staan, al willen sommige landgenoten de 74-
jarige vredesactivist weg hebben. De extreem-rechtse stokebrand Moshe Maron komt
geregeld langs met een grote megafoon, waarmee hij leuzen als ‘Alle linksen zijn
verraders’ en ‘Rabin-moordenaar’ blért, verwijzingen naar de in 1995 door een Joodse
extremist vermoorde oud-premier.
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De ultra-rechtse hooliganbende La Familia is al eens komen dreigen en eind november
werd ‘s avonds laat de tent in brand gestoken door een dolgedraaide geestverwant van
de rechtse anti’s. Het vuur was vlak bij de plek waar Godo’s bed staat. Hij sliep op dat
moment niet, maar een medestandster wel; zij durft sindsdien niet meer te komen. ‘De

volgende nacht sliep ik alweer in de tent’, zegt Godo. ‘Ik ben nergens bang voor.’

Toorn van Israél

Na de terroristische aanval op 7 oktober waarbij zijn 52-jarige zoon Tom de dood vond,
trotseerde de onbevreesde Godo de toorn van wraakzuchtig Israél door te verkondigen
dat zijn geloof in vrede en dialoog met de Palestijnen geen knauw had opgelopen.
Integendeel, eerder. In een indrukwekkende grafrede legde hij de schuld voor het drama
bij €¢én man, zonder diens naam te noemen: Netanyahu. De Hamas-schutters waren
‘trouwe boodschappers van een vervloekte regering, messiaans en corrupt, bestaande uit

een beschuldigde aartscrimineel en zijn visieloze lakeien’.

De borden en handgeschreven plakkaten op en rond de tent drukken in verschillende
bewoordingen dezelfde boodschap uit: ‘Bibi en zijn fascistische vrienden moeten weg’ en

‘Bibi, je hebt bloed aan je handen. Stap op, net als Chamberlain!’

De oorlog van Israél tegen Hamas, zegt Godo, beschadigt het deel van de Palestijnse
samenleving dat niet achter Hamas staat. ‘De operatie in Gaza creéert meer haat en
vijandschap tegen Israél. Natuurlijk zijn mensen die zonder voedsel zitten en wier huis
kapot is boos op degenen die dat veroorzaken.’

Jawel, de Gazanen zouden ook hun woede kunnen richten tegen Hamas. Ze leven echter
‘onder een door Israél gesteunde dictatuur’, zegt Godo. ‘Netanyahu omschreef het als
‘conflictmanagement’: Hamas in stand houden en de PLO (Palestijnse
bevrijdingsorganisatie, red.) verzwakken. Voo6r 7 oktober noemde minister van Financién
Bezalel Smotrich Hamas een ‘voordeel’ en de PLO een ‘last’. Je moet niet vreemd
opkijken als Hamas daar misbruik van maakt. Wel vraag ik me af waarom het gebeurde
met zoveel onvoorstelbare wreedheid. Daar heb ik geen antwoord op.’
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Politieke dagjesmensen

Godo staat er niet alleen voor. Twee vrijwilligers zijn net als hij vrijwel permanent in het
kampement, ook ‘s nachts. David Agmon, generaal buiten dienst en in de jaren negentig
korte tijd stafchef van premier Netanyahu, slaapt regelmatig in de tent. Idem voor twee
broers wier 80-jarige vader is ontvoerd door Hamas. Andere sympathisanten zijn er
enkele dagen per week en het aantal politieke dagjesmensen bedraagt elke dag minstens
150, op vrijdagen meer dan 500. De koffiepot is altijd gevuld.

De meeste Israéliérs, zo blijkt uit peilingen, vinden dat Netanyahu moet opstappen, nu of
ogenblikkelijk na de oorlog. Toch beseft de activist heel goed dat hij, met zijn linkse
opvattingen, niet een meerderheid vertegenwoordigt. Ook veel progressieve Israéliérs
hebben het na 7 oktober helemaal gehad met de Palestijnen.

‘Wij zijn waarschijnlijk een minderheid, en dat is een understatement’, zegt Godo,
gezeten in het keukengedeelte van zijn tent. *‘Maar het is moeilijk te bepalen wie nog
steeds uit is op wraak. Mogelijk zijn sommige mensen intussen gekalmeerd.

Na drie maanden van gestoorde, krankzinnige oorlog in Gaza zijn hun wraakgevoelens

misschien bevredigd.’

Gepantserde deur

Godo draagt elke dag een zwart T-shirt met daarop Toms foto. Op 7 oktober werd zijn
zoon dodelijk getroffen door kogels die de gepantserde deur van de schuilkamer in
kibboets Kissufim doorboorden, terwijl echtgenote Limor en dochters Tsuf (4), Geffen (6)

en Romi (11) via het raam het huis ontvluchtten.

Tijdens de begrafenis, op vrijdag 13 oktober, droeg Godo een T-shirt met het opschrift
‘Kijk de bezetting in de ogen’, de naam van de actiegroep waartoe hij behoort. De
mensenrechtenactivisten beschermen inwoners van Palestijnse dorpen op de Westoever
die door kolonisten worden geintimideerd. Ook worden patiénten uit bezet gebied naar
ziekenhuizen in Israél vervoerd.
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Veroorzaakte de dood van Tom door Palestijnse terreur daardoor geen kortsluiting in zijn
hoofd? Hij denkt even na. Maar nee. Wat op 7 oktober gebeurde ‘was met niets te
vergelijken’, volgens Godo. ‘Tk begrijp de wraakgevoelens over 7 oktober, maar die zijn

misbruikt door de Israélische regering en de media met hun giftige taal.

‘Netanyahu heeft dit monster altijd gesteund. Zonder Israélische garanties werd jaarlijks
350 miljoen dollar vanuit Iran doorgesluisd in koffers. En hij wist heel goed dat het geld
werd gebruikt voor tunnels, wapens en raketten. Intussen was hij in eigen huis bezig met
zijn juridische machtsgreep. Dat alles verleidde Hamas ertoe deze aanval te

ondernemen.’

Sinds de dood van zijn zoon besteedt Godo al zijn tijd aan het protest. ‘Maar als ik niet
mijn eigen tragedie zou hebben, was ik nu op de Westoever met de andere activisten om
schaapherders te beschermen tegen het kolonistengeweld. Ik ben geen politicus. Na dit
protest ga ik terug naar mijn vrouw, die alleen thuis zit, en naar de Jordaanvallei.

Palestijnen steunen tot de bezetting over is.’
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