De wraak van Israél

Zaterdag 11 november las ik in de Volkskrant een verhaal van Deborah Feldman over de
Joodse identiteit: *‘We zijn niet in staat om te leren van de Holocaust'. Deborah Feldman is
auteur van het door Netflix verfilmde boek Unorthodox en het onlangs gepubliceerde
boek Judenfetisch. Zij heeft felle kritiek op zowel het hedendaagse jodendom als op de
staat Israél. Deborah vraagt zich af hoe het mogelijk was dat Hamas ongeveer 1400
Israélische burgers doodde.

Dat Israél niet met zich laat sollen valt te begrijpen maar wat er daarna is gebeurd nog
minder. Inmiddels zijn er meer dan 20.000 Palestijnen omgekomen waaronder 8000
kinderen en 6000 vrouwen.

Als we in ogenschouw nemen dat de Palestijnen al heel lang daar wonen en dat op 14
mei 1948 door David Ben-Goerion de onafhankelijkheid van de nieuwe staat Israél is
uitgeroepen hebben de Palestijnen steeds meer terrein moeten opgeven. In plaats van
een twee statenland heeft Israél steeds meer land afgepakt van de Palestijnen en ze tot
tweederangsburgers gemaakt.

Hoe is het mogelijk geweest dat Hamasstrijders in staat waren Gaza binnen te vallen?
Het Israélische leger wordt als het beste beschouwd in hun hele regio. Het leger is een
militaire grootmacht met 360.000 militaire reservisten die nu zijn opgeroepen en
beschikt over drie miljoen dienstplichtigen of reservetroepen. Hun militairen zouden zijn
overgeplaatst naar de Westoever om rechts-nationalistische ‘illegale’ Joodse kolonisten te
beschermen. Joodse kolonisten die zomaar land in mogen pikken van de Palestijnse
bewoners daar. Het Israélische leger zou niet genoeg legereenheden hebben gehad om
Gaza te beschermen ? Het is bijna niet voor te stellen dat deze blunder heeft kunnen
plaatsvinden.

In de Volkskrant van zaterdag 20 december lees ik een aangrijpend verhaal van de
Israélische Sari Bashi, programmadirecteur bij Human Rights Watch, getrouwd met een
Palestijnse man die met haar man en twee kinderen op de bezette Westoever in
Ramallah woont. Zij schrijft dat als een Israéliér met een Nederlander trouwt mag deze
zich in Israél vestigen, met een Palestijn niet. Haar Palestijnse man kan nooit naar haar
familie, mag niet mee naar zee of een restaurant of in haar auto rijden en als hij ziek
wordt niet naar een goed Israélisch ziekenhuis. Het is in feite totale uitsluiting ofwel
apartheid genoemd.

Als we het bovenstaande in ogenschouw nemen zou het helaas zo maar kunnen zijn dat
er een val is opgezet door Israélische politici met Netanyahu aan het hoofd. Ze hebben
Hamas de gelegenheid gegeven de onbeveiligde Joodse bewoners aan de Gazastrook te
vermoorden en te ontvoeren waardoor Israél zo reden heeft Hamas uit te schakelen.

Is het de bedoeling van de Israél de Palestijnen helemaal te verjagen en zo het hele land
voor zichzelf te hebben ? De totaal doorgeslagen wraak van Israél zal bij de Palestijnen
tot in lengte van jaren meer haat en wraak oproepen.

De internationale gemeenschap moet hier zo spoedig mogelijk tegen optreden.
Wanneer worden wij mensen eens echt beschaafd ?

Henk Pijnenburg



