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Privé Domein 178 Aaron van Erp verovert De Vlaamse Schuur in Zundert 

De schuur ligt in Landgoed de Moeren. (1) 

 

Zundert is de geboorteplaats van Vincent van Gogh (1853). Zijn vader Theodorus van 

Gogh was daar dominee. De pastorie lag recht tegenover het classicistische 

gemeentehuis. Het geboortehuis is in 1903 gesloopt voor een nieuwe pastorie dat nu een 

museum is waar tentoonstellingen worden gehouden met kunstenaars die geïnspireerd 

zijn door Van Gogh. 

Kunstenaars krijgen de gelegenheid twee maanden te werken in De Vlaamse Schuur, 

verderop gelegen op Landgoed De Moeren aan de Moersebaan 2. Als tegenprestatie staat 

de kunstenaar een werk af aan het museum. 

De Vlaamse Schuur is sfeervol en van alle gemakken voorzien. Toen we de ruimte 

betraden voelden we ons er onmiddellijk thuis. Buiten was het snikheet, binnen was het 

heerlijk koel. Rechtsboven in het dak lijken planken in het plafond te zitten maar het is 

glas dat licht binnen laat. 

Je kunt aan alles zien dat Aaron van Erp de ruimte zich heeft eigen gemaakt. 

Atelierfoto’s met Nientje als aandachtige kijker.                                                           
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Aaron heeft twee maanden gewerkt aan een enorm schilderij van drie meter hoog en 

twee meter breed. Het schilderij is een interpretatie van ‘Ronde des prisonniers’ dat 

Vincent schilderde op 10-11 februari 1890 toen hij verbleef in het gesticht in Saint-Rémy. 

Vincent voelde zich als een gevangene in het gesticht. Vincents schilderij is slechts 80x64 

cm. Vincent zelf werd weer geïnspireerd door ‘De Victoriaanse Gevangenis’ van Gustave 

Doré (1833-1883). Het werk van Doré is niet gedateerd. Gustave Doré staat bekend om 

zijn houtgravures en illustraties. Musée d’Art Moderne et Contemporain in Strasbourg 

heeft een speciale afdeling gewijd aan zijn werk.  

    
G. Doré , houtgravure De Victoriaanse Gevangenis, 1872     V. v. Gogh De Gevangenisbinnenplaats (Ronde des 

prisonniers) 1890  Saint-Remy, 80x64cm. Musée des Beaux-Arts Pouchkine (Pushkin) Moskou (2)                                 

  
Het was in die tijd heel humaan gedacht dat gevangenen rondjes konden lopen binnen de muren, 

men dacht dat het helend zou werken.   
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Van Gogh vond het heel moeilijk de gevangenis van Doré op zijn manier te schilderen. 

Iedereen die het werk van Aaron van Erp kent zal niet verwonderd zijn dat hij het werk 

‘Ronde des prisonniers’ van Vincent van Gogh als uitgangspunt neemt. Van Gogh leed 

aan depressies en liet zich 8 mei 1889 vrijwillig opnemen in een psychiatrische afdeling 

in het klooster Saint-Paul-de-Mausole in het plaatsje Saint-Rémy-de-Provence. Hij 

verbleef daar tot 20 mei 1890 om van daaruit met de trein te vertrekken naar Auvers-

sur-Oise, niet ver van Parijs. 

Aaron hoeft niet in een psychiatrische inrichting te verblijven, maar hij heeft een enorm 

sterk gevoel voor wat er leeft in wat ik noem MaatschapijPijn. 

Vreemd blijft dat mensen vechten om schilderijen van Francis Bacon, Jeroen Bosch en 

Vincent van Gogh terwijl de achtergrond van deze schilderijen toch niet gemakkelijk is. 

Aaron schildert geen gemakkelijke schilderijen, maar is slechts geliefd bij een kleine 

groep verzamelaars. Als je eenmaal beroemd bent willen de mensen alles van de 

kunstenaar: van schoen naar onderbroek en schilderij. Als idioten storten ze zich op de 

schilder en vreten alles als horzels op. 

De Overgave van Celblok 9                                                                                          

Aaron heeft in De Vlaamse Schuur een reusachtige gevangenismuur geschilderd  

waardoor het niet mogelijk is dat een gevangene kan ontsnappen.  

 De Overgave van Celblok 9                                                      
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Muren hebben Aaron altijd al geïnteresseerd. Alle muren die hij geschilderd heeft sluiten 

ruimtes af, er gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. In onze tijd 

worden in veel grensgebieden veel muren gebouwd om grenzen af te sluiten, zodat niet 

gewenste vreemdelingen het land van de ander binnen kunnen. Voorbeelden zijn de 

muren van de Israëliërs die de Palestijnen buiten sluiten, de Trump-Muur, een 600 

kilometer hoge muur aan de Amerikaanse-Mexicaanse grens en de Hongaarse muur aan 

de Hongaars-Servische grens.  

In 2005 en 2006 schilderde Aaron een aantal schilderijen met muren die beklemmend 

aanvoelen, maar het is nooit duidelijk wat er binnen die ruimtes zich afspeelt. Geen 

prettige schilderijen maar wel absolute meesterwerken. In mijn Privé Domeinen heb ik 

er vaak over geschreven. 

 
De Behandeling, 190x140, 2005                                       zonder titel, 130x130, 2006 

 

  
Zonder titel, 130x160, 2005                                                          Laborant, 180x230, 2005                                  
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Aaron van Erp zoekt altijd naar een literaire verbeelding. Er zitten verschillende lagen van 

betekenissen in zijn schilderijen. Jan Hoet concludeerde dat al jaren geleden. Aarons 

werken zijn zowel conceptueel als anekdotisch. De Victoriaanse gevangenis van Gustave 

Doré en Vincents Ronde des prisonniers worden bij Aaron vrij gemaakt van deze 

kunstenaars en gaan een eigen leven van verbeelding leiden, terwijl de beklemming en 

het duistere blijft. 

In het Vincent van Goghhuis zien we veel werken van kunstenaars te zien die in de geest 

van Vincent zijn blijven schilderen; ze komen zelden tot een nieuwe verbeelding. 

   
Rainer Fetting                         Mathijs van de Kerkhof                                    Johan Tahon 

Op de muur van het schilderij ‘Overgave van Celblok 9’ gebeurt van alles. 

  

Je ziet een gevangene op een ton zitten met een grote stok die ergens naar toe wijst.         
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De gevangene wijst met zijn stok naar iets boven een groep donkere stenen dat een 

vage rest van een camera voorstelt. De gevangene tracht die te verwijderen. 

Gevangenen willen niet de hele dag gefilmd worden, overigens gebeurt dat ook steeds 

meer in de vrije wereld, hij wil met die stok de camera verwijderen die door Aaron bijna 

uitgeveegd wordt. 

Het getal 78 verwijst naar het belangrijke geboortejaar van de kunstenaar alsof de 

kunstenaar wil benadrukken: in dat jaar is een belangrijke kunstenaar geboren.                                                                                                                                   

Jeetje, wat gebeurt er nog meer daar onder het schilderij dat misschien aan de 

kijker ontgaat ? 

 

Op de olietank waarop een gevangene zit staat het Shell embleem dat Shell beroemd 

heeft gemaakt. Oorspronkelijk werden schelpen verhandeld. De Jacobsschelp is het 

symbool geworden van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, de pelgrims 

willen hiermee hun toewijding aan Jacobus de Meerdere tonen.                                                                                                            
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De schelp staat ook voor bescherming van pelgrims op hun zoektocht naar bezinning. 

Shell heeft met zijn olie de weg vrij gemaakt voor reizen, maar het embleem staat nu 

voor vervuiling die de Shell oliehandel met zich meebrengt. De bruine strook in het 

schilderij van Aaron geeft de vervuiling weer. 

Links naast en onder het olievat heeft Aaron een rest van een schouder geschilderd 

waaraan nog een bruine arm met hand zit die tot het laatste moment de sleutel van de 

gevangenis vasthoudt. Kennelijk is de bewaker vermoord door gevangenen nadat hij met 

de sleutel trachtte te ontsnappen. 

Maar er is meer. In 1545 kocht Jan Snellen, burgemeester van Breda de eerste 

turfconcessies in Beneden Moeren. In 1810 bouwde een van zijn nazaten, Govert van der 

Hoeven, het landgoed De Moeren, waar nu De Vlaamse Schuur aan de Moersebaan 2 in 

Klein Zundert nog staat. Govert is in het verre verleden familie van de burgemeester van 

Breda ten tijde van de tachtigjarige oorlog en die was betrokken bij de overdracht van de 

sleutel van Breda op 5 juni 1625 door de gouverneur van Breda Justinus van Nassau aan 

Ambrogio Spinola. In 1634 schilderde Diego Velázquez (1599-1660) dit tafereel. Het 

landgoed De Moeren is nog steeds in het bezit van de familie van der Hoeven. 

Links onderaan staat een pingpongtafel. Vroeger liepen gevangenen voor ontspanning en 

lichamelijke oefening rondjes, tegenwoordig mogen ze pingpongen. 
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CELBLOK 9 VAN AARON VAN ERP 

VERDIENT EEN WAARDIG MUSEUM 
 

 

 

 

 



De Barmhartige Samaritaan van Vincent van Gogh en Aaron van Erp. 

Er is nog een interessant schilderij dat Aaron in de Vlaamse Schuur heeft geschilderd. 

Vincent van Gogh heeft hierbij het werk van Eugène Delacroix (1798-1863) als voorbeeld 

genomen die het waarschijnlijk weer heeft gezien van Domenico Fetti. (1589-1623) 

   
17e eeuw                                Delacroix 1890, 37x30cm, part. coll.    Van Gogh, 73,5x59,5cm, 1890 

De barmhartige Samaritaan onderbreekt zijn reis om een hulpeloze man te helpen. 

Misschien een toespeling van Vincent naar zijn broer Theo die hem altijd heeft geholpen. 

Aaron schildert een veel vrijere vertaling. Aaron was er tijdens ons bezoek nog aan het 

schilderen. Het schilderij heeft als titel: De barmhartige Samaritaan die op dat moment 

nog niet weet dat hij als barmhartige Samaritaan de geschiedenis zal ingaan. 

(100x80,2023) 
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Aaron aan het werk – fotograaf Eric Verdaasdonk 
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Literatuur. 

1. De Vlaamse Schuur wordt zo genoemd omdat die is geïnspireerd op naburige 

Vlaamse schuren. 

2. Verzamelde brieven derde deel pagina 398 staat dat hij het kopiëren van werken 

van Daumier en Doré erg moeilijk vond.  Verzamelde brieven vierde  deel, pag. 

338. Bij de dood van Vincent hingen er in de doodskamer in Auvers-sur-Oise veel 

schilderijen aan de muren: de Pieta naar Delacroix, de Ronde des prisonniers naar 

Gustave Doré. Over de baar lag een wit laken met veel bloemen, zonnebloemen 

en andere gele bloemen.                                                                            

Wereldbibliotheek en Vincent van Goghstichting, zesde druk, 1974 (zie pagina 1) 

       De foto op pagina 4 is van Ralph Roelse 
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