
MANIFEST VOOR HET 
SCHEPPEN VAN EEN 

NIEUWE WERELD

Dit manifest is gericht aan kun-
stenaars van de hele wereld. 

Waarom?

De wereld is uiteengevallen in los-
se eilandjes - iedereen heeft zijn 
eigen eilandje en kwebbelt maar 
wat rond. Iedereen heeft zijn eigen 
waarheid.

Dit manifest is gericht tegen alle 
dictators die zich mateloos over-
schatten en de burgers minachten.

Dit manifest is gericht tegen alle 
hielenlikkers en droge intellectue-
len. Zij zullen moeten leren leven 
vanuit het hart.

Wij verwachten veel

G van de hip-hoppers die met hun 
snelle tong het vuil van de wereld 
verstuiven

G van de graffitikunstenaars die de 
eersten waren die benadrukten dat 
de kunst niet alleen het voorrecht 
is van de bevoorrechte witten

G van de orthodoxe kunstenaars 
die de lijn van de geschiedenis met 
zich meedragen en daardoor hun 
verantwoordelijkheid kennen

G van de architecten van deze we-
reld die zich inzetten voor de beste 
architectuur voor degenen die dat 
het meest nodig hebben, à la Mi-
chel de Klerk en Piet Kramer voor 
de socialistische woningbouwver-
eniging De Dageraad

G van alle musici / acteurs / filoso-
fen met de juiste bedoelingen

G van de religieuzen met verschil-
lende geloven die elkaar willen om-
armen 

G van de intellectuelen met vooral 
empathie en een diep gevoel voor 
de medemens

G van kunstenaars die net alleen 
in hun veilige atelier werken maar 
zich verenigen en kunst creëren 
vanuit een nieuw perspecief - een 
nieuwe wereld.

Kunstenaars verenig u en toon de 
verschrikkingen van de wereld

Kunstenaars, doe geen concessies 
aan mensen die alleen een mooi 
plaatje aan de muur willen. We wil-
len kunstenaars die de luie mens 
wakker gaan schudden.

Kunstenaars, filosofen en intellec-
tuelen, trap niet in de fout van uw 
voorgangers rond 1910-1914, die 
hoopten op een reinigende krieg.

Kunstenaars, filosofen, intellectu-
elen, ken geen onderscheid. Ieder 
mens, dier en plant verdient liefde.

Kunstenaars, schep een nieuwe 
mens die al het kwade doet oplos-
sen verlos de mens van de erfzon-
de.

Kunstenaars, schep een nieuwe 
mens die noch man noch vrouw is.

Het boek Genesis is een grote pa-
triarchale leugen: Adam die uit zijn 
rib Eva heeft geschapen, wat een 
opschepperij en eigendunk.

Kunstenaars kom uit uw atelier 
en verenig u en creëer nieuwe 

beelden, passend bij uw gestel 
en gevoeligheid in dienst van de 

redding van onze planeet.
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MANIFESTO FOR 
CREATING A NEW 

WORLD

This manifesto is addressed to 
artists from all over the world. 

Why?

The world has fragmented into 
separate islands - everyone has 
their own island and chatters away. 
Everyone has their own truth.

This manifesto is directed against 
all dictators who greatly overesti-
mate themselves and disdain the 
citizens.

This manifesto is directed against 
all sycophants and dry intellectu-
als. They must learn to live from 
the heart.

We expect much

G from the hip-hoppers who, with 
their rapid tongues, disperse the 
filth of the world

G from the graffiti artists who were 
the first to emphasize that art is 
not the privilege of the privileged 
whites alone

G from the orthodox artists who 
carry the line of history with them 
and therefore understand their re-
sponsibility

G from the architects of this world 
who are committed to the best ar-
chitecture for those who need it 
most, à la Michel de Klerk and Piet 
Kramer for the socialist housing 
association De Dageraad

G from all musicians/actors/phi-
losophers with the right intentions

G from the religious individuals 
with different beliefs who want to 
embrace each other

G from intellectuals with empathy 
and a deep sense of fellow humans

G from artists who do not work 
only in their safe studios but unite 
and create art from a new perspec-
tive - a new world.

Artists unite and show the 
horrors of the world

Artists, do not compromise with 
people who only want a pretty pic-
ture on the wall. We want artists 
who will awaken the lazy human.

Artists, philosophers, and intellec-
tuals, do not fall into the mistake 
of your predecessors around 1910-
1914, who hoped for a purifying war.

Artists, philosophers, intellectuals, 
make no distinctions. Every hu-
man, animal, and plant deserves 
love.

Artists, create a new human who 
dissolves all evil, free humanity 
from original sin.

Artists, create a new human who is 
neither man nor woman.

The book of Genesis is a great pa-
triarchal lie: Adam creating Eve 
from his rib, what arrogance and 
conceit.

Artists, come out of your 
studios, unite, and create new 

images, fitting your constitution 
and sensitivity in the service of 

saving our planet.
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