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Privé Domein 182 Trap niet in de val van de Zinderende verhulde schoonheid 

van de schilderijen van Jan Worst. 

Museum More in Gorssel 

Op onze reis naar Drenthe bezochten we museum More in Gorssel, Van Goh’s 

route: Nieuw-Amsterdam- Zweeloo en Assen. 

Als we Museum More binnengaan om de tentoonstelling A Curious Universe te bezoeken 

worden we direct overweldigd door zeer fijne realistisch – rijk - verleidelijke geschilderde 

interieurs. (1)                                                                        

Je raakt bij het zien van zijn schilderijen in verwarring. De absolute schoonheid 

bevangt je als kijker. 

Maar hoor ik de hedendaagse verzamelaar denken: Is de kunst van Jan Worst 

contemporaine kunst ?  En bestaat deze nog ?                                                                                                                         

In 1825 werd de term avant-garde gekozen door de Franse filosoof Claude Henri de 

Saint-Simon om daarmee een vernieuwende stroming in de ‘literaire’ wereld aan te 

duiden. Later, omstreeks 1916-1917 kreeg Avant-Garde, voorhoede, afgeleid van 

soldaten die op verkenning vooruit werden gestuurd een nieuwe betekenis door de 

kunstwereld die met nieuwe vormen experimenteerden in de schilderkunst, 

beeldhouwkunst, architectuur, muziek, film, poëzie, theater en dans. 

Het zijn alle kunstvormen die eindigen op ‘isme’. Je zou kunnen beginnen met het 

‘impressionisme’. Alles moest herzien worden. Men zocht naar nieuwe ideeën die in 

nieuwe vormen gegoten moesten worden. Het zijn kunstvormen die vooruit snelden, met 

revolutionaire beelden en ideeën die door grote groepen werden overgenomen.  
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Eind jaren 1980 zijn alle ‘ísmen’ uitgewoed, er is niets nieuw meer.  Ja alleen dan                                      

toch nog een isme als laatste stuiptrekking: het ‘ECLECTICISME’.                                  

Iedereen put tegenwoordig uit de rijke geschiedenis van de beeldende kunst. Je zou 

kunnen zeggen dat Jan Worst het realisme een nieuwe eigen inhoud geeft door het 

verhullen van menselijke omgangsvormen. Naar eigen zeggen put Jan hierbij uit een 

grote hoeveelheid mode- en architectuurtijdschriften die hij in de jaren 1980 en 1990 

heeft verzameld. Voorbeelden zijn Vogue in alle edities: Amerikaans, Engels, Frans en 

Italiaans. Verder uit magazines als Elle, Tatler, Architectural Digest en World of Interiors. 

Ook afbeeldingen van country houses, stately homes in Engeland, Frankrijk en Duitsland.  

 verzamelbladen als inspiratie                                                                 

Heime Worst 9.1.1946-17.11.94 

Het zijn geen interieurs van armoedzaaiers; we kunnen wel zeggen van de rijke 

bevoorrechten van deze wereld. 

Jan Worst roept tegengestelde meningen op. Zijn kunst wordt door sommige musea niet 

gepruimd. Opmerkingen als niet eigentijds genoeg, niet kritisch genoeg, te decadent, te 

realistisch….                                                                                 

In Groningen, de thuishaven van Jan Worst, moet het Groninger Museum niet veel 

hebben van zijn kunst, die niet modern is of te decadent, maar als je de 

modetentoonstellingen tentoonstellingen ziet van Versace, David Bowie, Jeff Koons, Erwin 

Olaf, het Groninger Museum zelf dan word je ook getroffen door onverbiddelijke 

schoonheid die op het randje is van decadentie.  

                                                                     
Gianni Versace, Groninger Museum 2022    Koons, Chris tand the lamb          Jan Worst, The Watcher, 2001             
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De Britse publicist, curator en verzamelaar Adrian Dannatt riep bij het zien van zijn 

schilderijen uit: “WHAT THE HELL IS GOING ON”?  (1) Ís dit een viering van luxe, 

decadentie en sociaaleconomische ongelijkheid, of is het juist kritiek daarop?                

Je wordt overweldigd door kleur, helderheid en licht. Komt bij Vermeer het licht meestal 

van links poëtisch binnenvallen, bij Jan is het een soort ‘overall’ licht. Het is niet dat er 

geen schaduwen zijn in zijn werk maar de totaal indruk is dat zijn schilderijen baden in 

het licht. 

 
Tentoonstelling in Museum More in Gorssel 

We worden allemaal verblind door de knap geschilderde interieurs van Jan Worst.      

Maar als we goed kijken en ons niet laten meeslepen door de rijke grandeur vallen ons 

toch een aantal zaken op waaraan we te gemakkelijk aan voorbij lopen: 

- Er is nooit iemand aan het werken in zijn schilderijen, al liggen er wel 

boeken, tijdschriften en aantekenblaadjes. Als iemand een boek leest dan 

is de lezer (ster) in slaap gevallen. 

De groene bibliotheek, 1992                                  De deugd als slaapmiddel, 1989                                   
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- Iedereen leeft naast elkaar. Er is geen contact, iedereen leeft, lijkt wel, 

alleen voor zichzelf 

 
Confidente, olieverf op doek, 50x200, 1988 

                           
Allegorie 11, olieverf op doek, 170x115, 1995         Lost Connections, olieverf op doek, 120x205, 2003 

- De kinderen die in zijn schilderijen voorkomen hebben, op éen 

uitzondering na, geen vriendjes, noch speelgoed. Ze spelen nooit, zijn 

keurig netjes gekleed in een weelderige deftige omgeving. Er is niemand 

die naar ze omkijkt. 

 

                                                                                        
Two boys standing, olieverf op doek,200x150, 2004    
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- We zien hele mooie vrouwen, eenzaam in zichzelf gekeerd. Als er 

kinderen bij zijn spreekt er geen enkele gevoel van empathie, 

hartelijkheid uit. Al deze jonge vrouwen zijn met zichzelf bezig. 

Uiterlijkheid is belangrijk, er is geen liefde. Ze poseren op tafels en 

kasten, weten geen raad met zichzelf. 

                            
Wishful Scrunity, olieverf op doek, 140x100, 2019          Subversive Joy 2, olieverf op doek, 145x160, 2012                                      

Wishful Scrunity letterlijk vertaald wenselijk of wensgericht onderzoek. De mooie rijke 

dame verschuilt zich bijna in haar blauwe kleed, in de hoek van de bank gedrukt en een 

been op de sofa. Ze is schuw en kijkt angstig uit haar ogen. Ze mist een doel in haar 

leven, wat is ze eenzaam. En als ze al aan zelfonderzoek zou doen, zal ze dan kappen 

met haar luxe lege leven ? 

Subversive Joy 2 Op een mooie onaangeraakte gedekte tafel zit een jong ontluikende 

vrouw. Het tafelkleed en de stoelen zijn met een witte hoes overtrokken. 

Gezagsondermijnende vreugde. Gaat ze daarom maar bovenop de tafel zitten, wat 

overigens veel vrouwen in de schilderijen van Jan Worst doen. Ze ziet het niet meer 

zitten en gooit haar kont tegen de krib. Ze heeft geen echt doel in haar leven. Rijkdom 

brengt geen geluk. 

- Laten we eens kijken naar de enorme boekenkasten vol met boeken.      

Er is geen titel te bekennen. Het zijn lege boeken, omhulsels. Ik moet 

denken aan een oude hockeyvriend van me waar ik eens op bezoek ging 

en een boek wilde pakken uit zijn rijke gevulde boekenkast. Het bleken 

geen boeken te zijn, maar lege stijve omhulsels die boeken moesten 

uitstralen. ‘Ziet er toch chic uit’ voegde hij eraan toe. Hij las nooit. 

   
De deugd als slaapmiddel, olieverf op doek, 110x200,1989                       detail uit schilderij                            
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De vrouwen van Jan Worst                                                                                         

Heel opvallend in de schilderijen van Jan zijn de vrouwen. In bijna ieder schilderij zien we 

vrouwen. Altijd mooie vrouwen. Ze zitten op tafels en kasten, naakt en gekleed, soms 

komen ze surrëeel over. 

Jan Worst en ook zijn broer Ids zijn nooit getrouwd. Jan heeft grote moeite zich te binden 

aan een vrouw omdat de consequentie is dat hij dan niet genoeg tijd aan zijn schilderen 

kan besteden. Schilderen is voor hem een kwestie van leven en dood. Je moet er totaal 

voor gaan. Zijn schilderijen vragen heel veel werk. Hij schildert hoogstens twee doeken 

per jaar. Tekeningen maakt hij nauwelijks, alleen op het doek schetst hij een ruwe opzet.  

Hoe geschilderd?                                                                                                               

Alle schilderijen zijn zeer minutieus met fijne dunne kwastjes en eerste klas Mussini 

verven geschilderd. De verfstreken zijn nauwelijks te zien, alsof alles gefotoshopt is.             

 Fijne dunne penselen en Mussini olieverven 

De eerste schilderijen                                                                                                                

De eerste twee schilderijen van Jan zijn gemaakt in 1984 en zijn beïnvloed door Max 

Beckmann van wie hij in 1981 een tentoonstelling met veel drieluiken zag in het Stedelijk 

Museum. Vanaf dat moment wil hij meer figuren in zijn schilderijen schilderen.  

Zeker is dat ook zijn docent Matthijs Röling (1943) een grote rol heeft gespeeld. Röling 

schilderde figuratief-abstract, wazig impressionistisch. Misschien heeft Jan van Beckmann 

de verborgen symboliek en van Röling het verfijnde schilderen overgenomen, maar dan 

veel realistischer. 

                                                 
Jan Worst, z.t., olieverf op doek,140x80, 1984  Max Beckmann, Prometeus, olieverf op doek, 95x55,5, 1942 

Matthijs Röling, man-vrouw in landschap – onbekend                                                                                  
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Wie is Jan Worst eigenlijk ?                                                                                           

Jan Worst is in 1953 geboren in Heerenveen, studeert aan de Academie Minerva in 

Groningen en geeft een jaar les als leraar tekenen. In 1977 beslist hij voor het volledig 

zelfstandig kunstenaarschap. Jan heeft twee broers die een belangrijke rol in zijn leven 

zullen spelen. In ieder geval is Jan Worst beïnvloed door zijn zes jaar oudere broer 

Heime, die helaas een van de eersten was die aan AIDS is overleden maar die een grote 

rol heeft gespeeld in zijn keuze voor het kunstenaarschap. Heime speelde thuis curator 

en maakte zeventiende-eeuwse tentoonstellingen van Rembrandt, Vermeer en alle 

klassieken. Jan Worst is zijn broer Heime zeer dankbaar. Zijn andere broer is Ids die 

hem, zoals Vincent van Gogh werd ondersteund door zijn broer Theo, altijd terzijde staat 

en zelfs in het zelfde huis woont. Ids liet me tijdens de tentoonstelling op zijn telefoon 

een foto zien van het graf van Vincent en Theo van Gogh in Auvers-sur-Oise. Ids en Jan 

delen alles met elkaar en willen begraven worden als de van Goghs. 

 graf van Heime -Theo en Vincnt van Gogh  

Siciliaanse paleis van Giuseppe Tomasi di Lampedusa                                               

In 1975 bezoekt Jan Worst in Palermo Palazzo Lampedusa.                                             
Lampedusa zelf is een eiland dat 205 kilometer ten zuiden van Sicilië ligt en onder bestuur valt van de provincie 

Agrigento. Tegenwoordig arriveren hier immigranten per boot uit Albanië en Noord-Afrika die hopen een 

verblijfsvergunning te krijgen in de Europese Unie. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) was Prins van Lampedusa en had een paleis  

in Palermo met die naam. Behalve prins was hij ook hertog van Palma en baron della 

Toretto en vooral bekend als schrijver van De tijgerkat (Il Gattopardo – ofwel Het 

Luipaard uit 1958) Van zichzelf zegt hij: ‘ik was een kind dat van eenzaamheid hield, dat 

liever met voorwerpen omging dan met personen’. Misschien is dit ook de verklaring dat 

de personages van Jan Worst eenzame figuren zijn. 

                                  
een van de vele ruimtes                          deel van een vloer                                        
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Jan Worst is erg onder de indruk van het paleis en verwonderd zich erover dat hij van de 

ene ruimte naar de andere kan lopen met schitterende inrichtingen. Dit is het punt 

geweest dat hij besloot indrukwekkende interieurs te schilderen. 

Contemporain?                                                                                                                                  

Worst zegt op pagina 46 in zijn boek ‘A Curious Universe’: ‘het schilderij suggereert een verhaal 

zonder dat het verhaal verteld wordt’. De toeschouwer wordt volledig op het verkeerde been gezet 

als deze de schilderijen van Jan Worst ziet. In eerste instantie ziet hij indrukwekkende schilderijen 

vol pracht en praal uit een verleden. Omdat onze tijd in totale verwarring is verlangen veel mensen 

naar warmte die ze denken in het verleden te vinden. Alles staat op zijn grondvesten te schudden. 

Niets is meer waar van wat we dachten. We hebben grote identiteitsproblemen. We vragen ons af 

wie we zijn. We zweven tussen mannelijk en vrouwelijk, zie de hele LHBTIQ+. We worstelen met 

genderidentiteiten, genderexpressies en seksuele voorkeuren.                                                                         

De politiek verscheurt ons in linkse/rechtse populisten. Politicoloog Yascha Mounk (2) ziet  een 

grotere polarisering in de maatschappij ontstaan: ‘linkse woke-ideologie werkt rechts populisme in 

de hand’. Yasha spreekt in zijn nieuwe boek over ‘De identiteitsval’. Vergeet ook niet alle andere 

problemen zoals klimaatproblemen en vluchtelingenproblemen. 

Ja en dan strooit Jan Worst ons ook nog eens zand in de ogen met zijn schilderijen. Kijk eens hoe 

mooi alles is, de buitenwereld is niet van ons, laat die maar gaan. Wij trekken ons terug in onze 

burcht, landhuis, in onze westerse verwende wereld. Wij zijn lui geworden in ons denken en 

handelen waardoor de democratie in gevaar komt, decadent brengen we onze tijd door in ons 

binnen leven versierd met kroonluchters, mooie tapijten en boekenkasten zonder titels. Wij 

verwende mensen leven nog alleen voor onszelf, onze gezichten zijn opgezwollen door fillers. 

De schilderijen van Jan Worst zijn zeer contemporain omdat ze ons verhuld weergeven 

wat er met de westerse mens aan de hand is. Wie denkt hier in een zorgeloze wereld te 

belanden die vergist zich en raad ik aan goed te kijken. 

Het laatste werk in de catalogus heet ‘Saved by Memory’. (olieverf op doek, 160x150, 2022-2023 

(zie boven rechts de ark van Noeh) 
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De achtergrond van dit fenomenale schilderij op pagina 8 is ontleend aan het wandtapijt 

de Zondvloed, onderdeel van een serie Noeh tapijten uitgevoerd door Michiel Coxcie 

(1499-1592) die eerst op kartons (een gekleurde werktekening op ware grootte) worden 

gezet. De zoom schijnt het werk te zijn van Cornelis Floris en Cornelis Bos. Het tapijt is 

uitgevoerd in Brussel, centrum van wandtapijten (14e-18e eeuw) 

                                       

 

 
detail van afbeelding pagina 8 

De vrouw achter het bureau zit te twijfelen wat ze wil gaan schrijven met de pen die voor 

haar ligt, ze heeft haar vingers al in de greep voor de pen. Ze kijkt zorgelijk. Mooie Eva, 

zo noem ik haar, kijkt bevreesd. Als ik Saved by Memory vertaal als ‘Gered door de 

Herinnering’ zou het kunnen betekenen dat de mens gered zou kunnen worden door aan 

het verleden te denken en niet dezelfde fouten te maken. De boeken die Eva voor zich 

heeft liggen hebben geen titel, maar ik veronderstel dat ze over het verleden 

gaan. Hoe we toen ten onder gingen en gedeeltelijk gered werden door de ark 

van Noeh. De ark van Noeh zijn we zelf, we moeten het zelf doen.   
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Na ons bezoek aan de tentoonstelling van Jan Worst in Gorssel, waar we ook nog Joop 

van Caldenborgh ontmoetten, overnachtten we in het nieuwe hotel Van Der Valk in 

Deventer. Het is een prachtig hotel van binnen, iedereen aan te raden, alleen jammer dat 

er geen krant te krijgen is en dat de mooie designkast met omhulde boeken geen boeken 

zijn, slechts lege hulsels. Ik moest denken aan de boekenkasten van Jan Worst waar ook 

geen titel te bekennen is. 

 Designboekenkast in de prachtige hal van Van der 

Valk hotel in Deventer 

 

Museum More 

VERBLUFFEND MOOI VERHULD GESCHILDERD. 

Museum More is een geschenk aan de Achterhoek van het echtpaar Melchers en opende 

in 2015. Hun kunstcollectie vormt de kern van het grootste museum voor Modern 

Realisme in Europa. 

1. Jan Worst, A Curious Universe, Museum More, WBooks, Zwolle, 2023 

2. Yascha Mounk, De Identiteitsval, Uitgeverij Spectrum, 2023  
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