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Privé Domein 181 Tanya Rumpff schenkt het Teylers Museum in Haarlem en 

Kunstmuseum Den Haag unieke werken. 

Leonie en ik rijden naar Haarlem om de tentoonstelling ‘Gifted Eye’ van Tanya 

Rumpff te bezoeken in het Teylers Museum in Haarlem. 

                                                                          
Omslag catalogus, 33x23, 2023 (1)                         René Daniëls 

We rijden al vroeg weg en denken daarom genoeg tijd te hebben, zeker omdat Leonie 

kwetsbaar is. Tanya had ons aangeraden garage De Appelaar in te rijden. Alles gaat goed 

totdat we voor een brug in Haarlem stonden die niet open ging, na een kwartier draaiden 

alle auto’s om, wij ook. De brug zou de hele dag niet meer werken. En toen begon de 

ellende. In plaats van Tanya of het museum te bellen kwam ik in de vertekening van 

LYDIA-t’ANYA terecht. Een typisch beeldgebruik van René Daniëls die de toeschouwer op 

de verkeerde beeldbetekenis brengt en juist een verrijking van de taal en het beeld is.  

Het schilderij Zwanen (1979) uit de collectie Helmond had Daniëls al wel vijf maal 

Zwanen doorgestreept, hij had nog geen oplossing gevonden om beeld en taal aan het 

wankelen te brengen. Niet veel later noemde hij die werken met zwanen ‘La Muse Vénale’ 

oftewel ‘De omkoopbaarheid van de Muze’. Maar toen hij in 1995 een tekening van Tanya 

maakte leed René al sinds 1987 aan afasie als gevolg van een dubbele hersenbloeding 

waarmee hij in december 1987 getroffen werd. Praten is onmogelijk sinds die tijd. Een 

kenmerk van afasie is ook het niet meer in staat zijn de woorden in de juiste volgorde te 

schrijven. Waar René naar zocht en vond kwam nu door een hersenbloeding en hoe bizar 

ook lijkt de cirkel rond. LYDIA-t’yANYA kan zowel Gifted Eye betekenen maar net zo goed 

in mijn ogen: Koningin van Haarlems kunstgebeuren.  

Wij, ondertussen met routeplanner, raakten helemaal de weg kwijt en moesten ons 

opnieuw oriënteren, terwijl we ernstig naar het toilet moesten, uiteindelijk zetten we de 

auto midden op straat en holden een café binnen, waarvan de gasten vreemd opkeken. 

In het toilet Tanya gebeld die wist te vertellen dat er twee invalideplaatsen voor het 

museum stonden en zij vlug een stoel op een van de plaatsen ging zetten. Het was alsof 

de afasie zich in ons hele lichaam ging nestelen. Eerst maar naar het restaurant, 

onderweg ernaar toe zien we vage skeletten van rendieren aan ons voorbij flitsen. Na 

een kop koffie en een broodje in het museumcafé begon het herstel. We hadden geen tijd 

meer de collectie van het museum te bekijken, we moesten rechtstreeks naar Tanya’s 

walhalla. 
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Tanya schenkt 90 Tekeningen aan het Teylers Museum. 

Aan het Teylers museum omdat ze in Haarlem jarenlang een galerie heeft gehad.          

Tanya beschikte niet over geld. Daarom begon ze als een soort avant la lettre urban art 

artist uitnodigingen te schrijven, knippen en plakken en in de brievenbussen van 

verzamelaars te stoppen en op plaatsen in de stad te plakken. In een etalage van drie bij 

drie meter exposeerde ze steeds één werk. Dit alles speelde zich af in het begin van 

jaren 1980-1984 toen er weer geschilderd mocht worden. Riekje Swart bracht de 

Figuration Libre, de Nieuwe Wilden en Yaki Cornblit graffitikunstenaars uit New York. Het 

waren de laatste grote stromingen. 

Het tijdperk van de individuele kunstenaars zou gaan aanbreken. In dat gat 

sprong Tanya. 

De kunst zit bij Tanya diep in haar ziel. Natuurlijk is ze niet vanuit het totale niets 

begonnen. In Amsterdam heeft ze de lerarenopleiding gevolgd en specialiseerde zich in 

keramiek dat veel later nog pas kwam toen ze curator werd in het keramiek museum 

Princessehof in Leeuwarden en daar de laatste zeven jaar heeft gewerkt voordat de 

pensioengerechtigde leeftijd aanbrak. Maar voordat ze een eigen galerie begon werkte ze 

nog als assistente bij Galerie Paul Andriesse. 

Tanya heeft zich totaal opgeofferd voor de kunst. Bijna getrouwd, de bruidsjapon lag er 

al, Tanya gaat alleen verder. Hieronder de bevestigingskaart voor het huwelijk. Nu een 

mooie tekening die de geschiedenis in gaat. 

                                                                                              
Raymond Pettibon           Tanya op zoek naar kunst en overnachtend in de buitenlucht 

 

Ze reist de hele wereld af op zoek naar kunstenaars, ze woont, eet, slaapt in haar auto, 

al haar geld diende alleen de kunst. Ze gunt zichzelf geen goed hotel, alles naar de 

kunst. Tot overmaat vertelt ze me dat ze meestal de tent achter de auto niet opzet maar 

gewoon achterin de auto slaapt. Nog gevaarlijk ook, als vrouw alleen. (sorry Tanya)                   

Ik weet nog dat ze een keer hier plotseling op bezoek komt en ze het eerst naar een 

boterham vraagt. Hoe gek moet je zijn. Maar ze zou nog veel gekker worden. Leonie zou 

het nooit gepikt hebben, terecht ook, maar toch wist ik het altijd zo te draaien dat ik nog 

geld overhield van de vakantie en die besteedde ik dat aan kunst. Je hebt natuurlijk 

gekken in allerlei soorten. 
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Tanya bracht veel nieuwe kunstenaars: Anne-Marie Schneider, Gert en Uwe Tobias, Kiki 

Smith, Sam Samiee, Raymond Pettibon, Riĉardas Vaitikūnas, Nedko Solakov, Charlie 

Roberts, Nikita Alexeev en de meesterlijk tekening van Alexander Reutov. Van de laatste 

vertelde ze me dat ze de tekening op een gewone markt zag liggen en die kocht voor 60 

euro zonder zich verder af te vragen wie dat nu wel eigenlijk zou kunnen zijn. Hierin 

herken ik mij het beste. 

Niets geven om wat de officiële kunstwereld ervan vindt. Deze tekening is gewoon 

fantastisch. Ik vind deze tekening met die van Nikita Alexeev de beste in haar 

verzameling. Bizar en ongerijmd. Ik zie een curator er al mee naar zijn museumdirecteur 

gaan.  

                                           
Alexander Reutov (1965), zonder titel,, penseel en waterverf op papier, 61,1x50,8, 1989 

Wat deze kunstenaar dan allemaal gedaan moge hebben in zijn leven: ‘Het is een 

Meesterwerk’.  
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Nikita Alexeev (1953-2021), Monument to Jacob the Dog, pen in zwarte inkt, penseel in waterverf op papier, 

50,5x40,5, 2003   René Daniëls, Kunsthistorie, potlood, penseel in waterverf op papier, 30,3x23, 1983 

 

Ik vroeg Leonie wat zij dacht van het hierboven geplaatste werk ‘Kunsthistorie’ van René 

Daniëls, waarop ze antwoordde :’Het is een heleboel getoeter in de kunstwereld’, ja, 

mooier kan ik het niet zeggen. 

 

Natuurlijk zitten er ook nog veel andere werken in haar verzameling: Marlene Dumas, 

Koen Vermeule, Nedco Solakov, Jan Schoonhoven, Emo Verkerk, Tony Oursler, Andrei 

Roiter, Marcel van Eeden, Ričardas Vaitiekūna, Bjarne Melgaard, Lucio Fontane en pavel 

Pepperstein om er enkele op te noemen. 

Leonie en ik vertrekken naar Noordwijk om de nacht door te brengen in het moderne 

Vesper Hotel, dat voor ons een vergissing is geworden. Helaas is het Oranje hotel 

wegens verbouwing tot volgend jaar gesloten. Het hotel ligt schitterend aan de boulevard 

met prachtig zicht op de zee. Echter Leonie met haar rollator kon op de te kleine kamer 

niet langs het bed manoeuvreren. Het hotel bood ook een nieuw diner aan dat bestond 

uit een soort losse tapasgerechten, maar waren niet te vergelijken met het 

verrassingsdiner van hotel De Sterrenberg in Otterlo. De kamer waar de gasten konden 

dineren was lawaaierig, iedereen te dicht op elkaar en veel jonge lui die zich begrijpelijk 

lieten gelden. 

De volgende dag zijn we niet meer naar het CoBrA Museum gegaan, maar hebben we 

wat langs de boulevard geslenterd, zo goed en kwaad als het kon met Leonie. 
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Kunstmuseum Den Haag                                                                                                        

Tanya Rumpff heeft het museum 38 werken geschonken van de Italiaanse kunstenaar 

Alighiero Boetti (1940-1994) 

30 borduursels, arazzi, 1 groot tapijt, 1 vlag, 4 werken op papier, 1 urn 

Helaas konden wij niet aanwezig zijn bij de overhandiging en tentoonstelling. 

De kunstenaar is wereldberoemd geworden door zijn Mappa (wereldkaarten) en Arazzi 

(borduursels), die hij creëerde en liet uitvoeren tussen 1971-1994. 

Belangrijk is te weten dat Boetti zich al vroeg interesseerde voor filosofie, alchemie en 

esoterie, soefisme en kabbala, wiskunde en muziek. 

Dat zou zomaar in tegenspraak kunnen zijn met zijn latere idee van concept kunst, die 

ervan uitgaat dat het idee al voldoende is en al of niet uitgevoerd wordt, het concept 

wordt zelf tot kunst verheven. Esoterie, alchemie komt hier eigenlijk niet aan te pas, het 

concept is een meer uitgeklede filosofie. Esthetische of materiaal-technische afwegingen 

zijn minder belangrijk. Zo’n concept klopt echter nooit in de praktijk. Zeker wat betreft 

Boetti niet: zijn werken zijn verbluffend mooi en materieel, terwijl het idee eenvoudig is. 

Het boekje ‘One work’ (2) staat al in het begin te lezen: 

Alighiero: ‘Voor mij is het werk van geborduurde Mappa het maximale aan schoonheid. 

Voor dat werk heb ik niets gedaan, niets gekozen, in de zin dat: de wereld is gemaakt 

zoals hij is, niet zoals ik hem heb ontworpen, de vlaggen zijn zoals die zijn, ik heb ze niet 

ontworpen; kortom, ik heb helemaal niets gedaan: als het basisidee, het concept, naar 

voren komt, vereist al het andere geen keuze. 1974’ 

In 1968-1971 neemt Boetti een dubbele persoonlijkheid aan, merkwaardig op 33-

jarige leeftijd, en voegt hij de ‘e’ tussen voornaam en achternaam. In 1968 stuurt 

hij al een ansichtkaart Gemelli (tweelingen) met een foto waarop hij de hand van zijn 

eeneiige tweelingbroer vasthoudt. 

Hij noemt zich Alighiero e (en)  Boetti 

                                                                 

Twee zelven: Je zou kunnen zeggen mannelijk en vrouwelijk, intelligentie en gevoel, 

redeneren en loslaten, redeneren en toeval, onzekerheid, individu en samenleving, 

perfectie en imperfectie wanorde, ernst en poëzie. 

Je zou kunnen zeggen dat Boetti een van de eersten was die is gaan twijfelen aan het idee dat we één zelf zijn. 
Zijn vader was een advocaat en zijn moeder een violiste, de een meer het rationele  en de ander het meer 

intuïtieve type. Aanvankelijk studeerde Boetti aan een business school, maar al spoedig koos hij voor de kunst.                                                                      
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 1967 Arte Povera (naam komt van de Italiaans criticus Germano Celant) 

Maar voordat Boetti aan zijn Mappa en Arazzi begint wordt hij beïnvloed door de arte 

povera beweging. Arte Povera wilde een tegenwicht vormen aan de technologische 

houding van de moderne samenleving en wilde anti-rationeel en anti-modernistisch en 

vooral ambachtelijk werken. Het waren kunstenaars uit Italië die in de ban raken van 

zogenaamde arme kunst (arte povera) die werken met povere, waardeloze middelen 

zoals afval, objects trouvés en ingrepen doen in het landschap. 

Zoals veel jonge kunstenaars wil hij de kunst van zijn voetstuk halen. 

Geen wonder dat hij zich thuis voelt bij de opkomende Arte Povera beweging, een 

Italiaanse stroming waarvan Giovanni Anselmo (1934), Piero Gilardi (1942), Mario 

(1925-2003) en Marisa Merz (1926-2019), Gianni Piacentino (1945) en Gilberto Zorio 

(1944) de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Zij vinden al spoedig gehoor en 

navolging bij de Engelsen Barry Flanagan (1941-2009), Richard Long (1945), en de 

Nederlanders Marinus Boezem(1934) en Jan Dibbets (1941). 

Een ander kenmerk van Arte Povera kunstenaars is dat ze ingrepen doen in het 

landschap en we noemen het dan Land-Art (4): 

              
M. Boezem De Groene Kathedraal 1987-1996 Flevoland  (Almere) (4)    R. Long , Circle 1991-1997 

 

 

                                                                                                 
Piacentino, Pink-Yellow Pole 111, 1967    M. Merz, Iglo, 1968         A. Boetti, Dream Idea Machine 
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1969                                                                                                                              

In een groepstentoonstelling in Milaan doet Boetti mee met het geborduurde werk 

‘Territori occupati’ (bezette gebieden), waarop geopolitieke grenzen zijn afgebeeld. Zijn 

vrouw Annemarie Sauzeau borduurde een dergelijk werk al in 1967.  

                                                                                  
Territori occupati, embroidery bevestigd op houten frame, 160 cm ø, 1969 

In hetzelfde jaar gaat Boetti het kopieerapparaat gebruiken om landkaarten te kopiëren 

die hij vervolgens gaat inkleuren. Vanaf 1971 gaat hij deze methode gebruiken voor zijn 

geborduurde landkaarten. 

  rechts 

Boetti  

Boetti heeft een ongekende belangstelling voor niet-westerse culturen.              

Tussen 1970 en 1980 maakt hij vele reizen zoals Guatemala, Ethiopië, Soedan en vooral 

zijn reizen naar Afghanistan en Pakistan zijn belangrijk. In Afghanistan vindt hij zijn 

bestemming voor de rest van zijn leven. 

In 1971 begint hij met het meest complexe en uitgebreide werk dat zou gaan heten: 

Mappa del Mondo (Map of the World 1971-1994). Bijna al deze geborduurde 

wereldkaarten, aan de hand van tekeningen op doek, zijn gemaakt door Afghaanse 

vrouwelijke ambachtslieden in ateliers in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.               
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Na de inval van Rusland in 1979 zijn ze meestal gemaakt door vrouwen (maar ook 

mannen en kinderen) in vluchtelingenkampen in Pashawar in Pakistan, dichtbij de grens 

van Afghanistan. 150 Mappa kaarten van verschillende groottes. Ze reflecteren op 

landsgrenzen en wisselende regimes. 

Dat hij arme vrouwelijke artisans inschakelde en hun volledig het vertrouwen 

gaf in de uitvoering van zijn werk is uniek en getuigt van een grote empathie. 

Deze artisans krijgen een grote vrijheid in het kiezen van bijvoorbeeld kleuren. 

De politieke planisfeer werd op een canvas getraceerd en de vlag van elke natie werd 

binnen de contouren van elk land geborduurd, waarbij vorm en code in één werden 

samengevoegd. Elke kaart wordt omgeven door een zoom, met opdrachten en uitspraken 

in het Engels, Dari of Farsi, begeleid met soefi poëzie fragmenten.(5) 

Dat Boetti in het politieke vaarwater komt is duidelijk in zijn kaarten te zien. In die 

landen zijn door strijd, grensverschuivingen en veranderingen van landvlaggen zijn 

Mappa ook aan veranderingen onderhevig. Bovendien sluipen er door de artisans fouten, 

vergissingen in.  

Op één kaart wordt de zee onverwacht roze in plaats van blauw geborduurd; de 

geheel door land omgeven Afghanen hadden geen traditie met het in het in kaart 

brengen van oceanen omdat ze alleen omgeven worden met landen: Iran, Pakistan, 

Rusland en China. 

 
Mappa, embroidery on canvas,130x230, 1979 langs de zomen van het kleed staan data en details m.b.t. de 

productie van het werk, Boetti’s handtekening en uitspraken en fragmenten uit de soefi-poëzie.(5) 

Zijn kaarten weerspiegelen een veranderde politieke wereld van 1971-1994 tot de 

ineenstorting van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse muur. De Russen trokken in 

december 1979 naar Afghanistan om de procommunistische opstand te steunen tegen de 

moedjahedien en de islamitische opstandelingen. Afghanistan was onder andere. 

belangrijk voor de Russen omdat het midden in de zijderoute ligt, de scheiding tussen 

het oosten en westen. 

Ze werden gedwongen daar negen jaar te blijven. Het werd wel het Russische Vietnam 

genoemd. De Russen konden niet winnen’.  In het noorden van Pakistan ontstond de 

fundamentalistische Taliban (religieuze studenten). De Sovjet-Unie was van 1979-1989 

aanwezig in Afghanistan.                                                                                                  
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Afghanistan heeft door wisselende regeringen al 25 vlaggen gehad. Belangrijke partijen 

zijn: De Khalq als de volkspartij en de Pracham als de vlagpartij. (beide zijn socialistische 

- communistische partijen met verschillende strategieën)  

Afghanistan is een lappendeken van wel 25 verschillende etnische groepen die allemaal 

hun eigen taal hebben: Dari, Farsi en Tajiki, dialecten van het Perzisch.                      

 

Nadat de Russen in december 1979 Afghanistan bezetten is Boetti nooit meer naar Kabul 

teruggekeerd. De productie van de Mappa vertraagde en kwam per post in Rome. Tussen 

1984-1985 werd deze voortgezet in Peshawar, een gebied in Pakistan dat grensde aan 

Afghanistan. Alles bij elkaar werden, met tussenperioden tussen 1971-1994, ongeveer 

150 borduurmotieven van mappen en arazzi gemaakt. 

detail, embroidery on canvas, 1984 
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Mappa, 120x220, 1989, links langs de zoom Boetti’s naam en CONTRO TEMPO en soefiteksten ? 

Een zeer bijzondere Mappa heeft Boetti laten maken van alle 1000 langste rivieren die er 

in de wereld zijn. Onbewust, vooruitziend, nu veel rivieren misschien in de toekomst 

gedoemd zullen zijn door uitdroging te verdwijnen. 

             
1000 langste rivieren, detail, embroidery on canvas, 317,5x427, 1976-1982, MoMa.  

Tanya Rumpff en haar vooruitziende blik 

In 1990 kocht Tanya in zijn huis in Rome een kist vol arazzi, naar eigen zeggen voor 

slechts een relatief klein bedrag, en in 1994 na de dood van Alighiero Boetti belde zijn 

familie of Tanya nog belangstelling had er meer te kopen, de familie moest namelijk 

belasting betalen over het familiebezit. 

Ze heeft nooit iets verteld en verkocht van de arazzi aan haar klanten, wat op zich wel 

een beetje vreemd is, blijkbaar vond ze het werk zo belangrijk dat ze de arazzi voor zich 

zelf wilde houden. Waarom dan wel de werken van andere kunstenaars verkopen vraag 

ik me af. Uiteindelijk is Kunstmuseum Den Haag de gelukkige en is het museum direct 

een bijzondere collectie rijker. Het gaat om een vermogen. Ik zei tegen Tanya; ‘Ik hoop 

dat je nooit om geld verlegen raakt, het leven na je pensioen is niet goedkoper en als 

galeriehouder verdien je meestal niet genoeg om een pensioen op te bouwen.                                               
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Arazzi                                                                                                                          

Arazzi zijn geborduurde wandtapijten. De arazzi die Tanya heeft geschonken zijn klein, zo 

ongeveer tussen de 20 en hooguit 30 cm, allemaal vierkante werkjes. Het zijn werkjes 

uit de periode 1979-1992. 1979 was het jaar dat de Russen Afghanistan hebben bezet, 

dus moeten deze werken na de vlucht van Afghanen geborduurd zijn in Pashawar in 

Pakistan (zie p.8) 

In de bijbehorende mooie catalogus schrijft Benno Tempel dat Boetti gek was op het 

werk van Mondriaans ‘Victory Boogie Woogie’  (in de collectie van het museum) en 

gezien de knipperende vierkantjes in dit werk zijn er overeenkomsten te zien. 

   E 

P. Mondriaan, Victory Boogie Woogie,127,5x127,5, m.m. opdoek, 1942-1944- A. Boetti, vijf x vijf is 

vijfentwintig, zijdeborduursel op doek, 22,5x22,5, 1988-89 Volgens Koen Vermeule kun je de letters van boven 

naar beneden lezen en betekenen de tekentjes (zie rechts) een ‘E’ Er staat dan cinque x cinque is venti 

cinque. Er zijn 25 van die borduursels. 

In verschillende versies komen de letters van het westerse alfabet aan de orde, die 

‘wemelen’ van kleur volgens Tempel, maar er zit volgens mij niet dezelfde dynamiek in 

als in die van Victory Boogie Woogie. 

 Het valt me op dat de 25 werken uit de collectie van Tanya allemaal beginnen met de 

letter C en eindigen op E en een teken (zie rechts boven) dat ik niet kan thuisbrengen, 

maar ook andere voor ons vreemde schrifttekens sluipen in de borduursels (zie boven) 

De vierkanten met tekeningen worden om te bewerken steeds gedeeltelijk door een 

ronde houten catcher ingeklemd. 

                                                  
Meisje met ronde houten catcher met ingeklemd doek aan het borduren  Achterzijde en Voorzijde                                   

‘Onverwachts’, serie van vier werken, zijdeboruursel op doek, 17x17, 1987                                                          

p.11  



                                                                                                                                             
De vooral vrouwen en kinderen die de arazzi met westerse letters geborduurd hebben zullen 

vreemd hebben opgekeken tegen de westerse letters, maar ze hebben er met veel plezier aan 

gewerkt en hadden een grote vrijheid in het gebruik van de kleuren en voegden er eigen taaltekens 

in. Bovendien verdienden ze er gewoon geld mee. 

Ik wil afsluiten met enkele mooie overzichtsfoto’s van deze zeer uitzonderlijke schenking 

van Tanya Rumpff aan Kunstmuseum Den Haag. 

                   
Centraal in de zaal hangt de vlag, bandiera, zeefdruk op synthetisch weefsel, 180x290,1988 

 

Horizontaal of verticaal, soms zon soms maan, borduursel op doek, 110x113,1988- Van een tot honderd en 

andersom, tapijt van katoen en wol, 274x291, 1994 
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catalogus (3) De vrouwelijke artisans plaatsen zelf regelmatig tekens in de borduursels die ik niet kan 

thuisbrengen 

EEN SCHENKING VAN DE BUITENCATEGORIE. MUSEUM DEN HAAG EN MUSEUM TEYLERS ZOUDEN 

WEL EENS EEN BORSTBEELD VOOR TANYA RUMPFF IN OVERWEGING KUNNEN NEMEN. 
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5. Soefie: Bij soefi's, de islamitische mystici, gaat het in het kort om een 'hartstochtelijk 

verlangen naar de vereniging van de ziel met God. ' Het paradijs als doel is voor 

mystici onvoldoende. De mysticus probeert een te worden met God door zich los te 

maken van aardse of materiele zaken.” (Prof. Dr. Seyed-Gohrab, universiteit van 

Utrecht. (pagina 8) Een kenmerk van het soefisme is het vinden van je eigen weg te 

vinden, niet van de wereld afgekeerd, obstakels overwinnen, je hart te openen, kunst en 

natuur kunnen je hierbij helpen. 

 (Soefie-poëzie (via google),  

Luister naar het lied van het riet 

over zijn scheiding: 

“Sinds ik uit mijn bed van riet werd losgesneden, 

kwam een klaaglijke klank in me. 

Iedereen die gescheiden is van zijn geliefde, 

weet wat ik bedoel 

Heimwee is het lot van ieder 

die uit zijn oorsprong werd losgerukt. 

Waar mensen samenwonen ben ik, 

en meng ik me in hun blijdschap en verdriet. 

Een vriend ben ik voor allen, 

al hoort slechts een enkeling 

achter de noten die ik zing 

het geheim dat ik in me draag. 

Daar lenen oren zich niet voor. 

Lichaam en ziel zijn niet van elkaar gescheiden, 

maar wie heeft de ogen om dit te zien? 

Wie heeft de oren om dit te horen? Roemi 
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